Twee bokken boven het ravijn

Koor:
Twee bokken kruisten eens elkanders wegen.
En kwamen elkaar boven een afgrond tegen.
Een dunne boom verbond de beide zijden
Zodat ze elkaar niet konden mijden.
Ze naderden ras en zonder schroom.
Beneden kolkte woest de stroom.

Sprak de eerste bok:

Opzij, gehoornde soortgenoot.

Ik moet voorbij de dag is om de zon kleurt rood.

Sprak de tweede bok:
Opzij? Wel heb ik ooit!
Verzet maar zelf je stramme bokkenpoot.
Sprak de eerste bok:
Ik mocht terplekke nog bezwijken
eer ik voor jou ging wijken
Sprak de tweede bok:
Mijn sik mocht groeien tot de maan
Eer ik voor jou ga hier vandaan.
(Zij naderen elkaar)
Sprak de eerste bok:
Ik buig mijn kop niet voor jouw kromme horen.
Knoop dat maar stevig in je ezelsoren.
Sprak de tweede bok:
Van al dat mokken en bokken word ik moe.
Ik wil nu snel naar de overkant toe
(Zij gaan vechten en vallen )
Koor:
Zo werd een natte vacht het loon

Voor het mokken bokken boven de stroom.

J.Verhulst



