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cobra
cavia
cactus
cola

directeur
carnaval
popcorn
cacaoboon

macaroni
componist
cacao
acrobaat

complimenten 
vogelconcert

Canada
conducteur

speculaas
acteur

dicteewoorden
combinatie
Columbus
contact
speculaasje

cobra’s
cocon
cursus
dictee
attractie

club
cassis
respect
risico
clip

cavia’s
closetpapier
categorie
concentratie

concert
circus
viaduct
combinatie

compost
direct
telescoop
acrobatiek
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De cobra en de cavia

cavia:	 Hallo cobra.
cobra:	 Hallo cavia.
cavia:	 Ik verveel me.
cobra: 	 Ik ook.
	 Zal ik je opeten?
cavia:	 Nee, dan verveel ik me nog steeds, maar dan in jouw buik.
	 Zal ik anders jou opeten? 
cobra: 	 Nee, dat kan niet, een cavia eet geen cobra.
cavia:	 Zal ik je een raadsel opgeven?
cobra: 	 Mij best.
cavia:	 Het is een bruin en klein vruchtje en je maakt er cacao van.
cobra:	 Een koffieboon.
cavia:	 Nee, natuurlijk niet suffie, een cacaoboon. Nou jij.
cobra:	 Het is een plant en hij prikt en hij groeit in de woestijn.
cavia:	 Een roos.
cobra:	 Nee, natuurlijk niet suffie, die groeit toch niet in de woestijn?
cavia:	 Een woestijnroos?
cobra:	 Fout, een woestijnroos heeft geen stekels.
cavia:	 Zand in mijn ogen dan?
cobra:	 Nee suffie, dat is toch geen plant? Een cactus, het is een cactus. 	 	 	 	
	 Nou jij weer.
cavia:	 Een feest met toeters en bellen.
cobra:	 Mijn verjaardag.
cavia:	 Nee, als jij jarig bent zijn er geen toeters en bellen. 
cobra:	 Jouw verjaardag dan?
cavia:	 Nee, het is gewoon carnaval. Nu een beroepenraadsel.
cobra:	 Het hangt in de lucht in de nok van een tent.
cavia: 	 Een directeur op vakantie?
cobra: 	 Fout.
cavia:	 Een acteur die probeert te vliegen.
cobra:	 Bijna.
cavia:	 Een componist die een vogelconcert heeft geschreven.
cobra:	 Dat is toch niet bijna!
cavia:	 Een conducteur van een vliegtuig?
cobra:	 Dat bestaat niet. Die heet purser. Het is gewoon een acrobaat.
cavia:	 Uit Canada?
cobra:	 Dat kan, maar het hoeft niet.
cavia:	 Nu een eetraadsel. Het is wit en bestaat uit kleine dingetjes.
cobra:	 Macaroni.
cavia:	 Nee, lekkerder.
cobra:	 Speculaas.
cavia:	 Dat is niet wit.
cobra:	 Popcorn?
cavia: 	 Ja, met een glaasje cola. Mijn complimenten.
cobra:	 Ik krijg er trek van.
cavia:	 Dan denk ik dat ik maar eens ga.


